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Interview

HIND ELJADID OVER DE KRACHT 
VAN SPOKEN WORD 

Stem, intonatie en lichaamstaal zijn je belangrijkste instrumenten als 
slamdichter, zegt Hind Eljadid. Op het Taalfeest toont de woordkunstenares 
straks haar kunnen. 'Er is een hele nieuwe generatie opgestaan.'

'Ik val niet graag stil', zegt Hind Eljadid. 'Ik wil altijd 
in beweging blijven en met van alles tegelijk bezig 
zijn.' Negenentwintig is Eljadid nu. De voorbije jaren maakte 
ze naam als schrijver en spokenwordartiest. Samen met 
haar zus Zahra bracht ze het boek Kruimeldief uit over de 
ziekte van hun moeder, die intussen is overleden. Ze won 
verschillende prijzen voor haar woordkunst op het podium, 
organiseerde al meermaals het Belgisch kampioenschap 
slam poetry, schrijft gedichten en columns, maakt 
documentaires, geeft workshops aan OKAN-klassen, 
in gevangenissen en asielcentra, én ze werkt aan een 
biografie over de Limburgse vastgoedmakelaar Guy 
Penders, bekend van het televisieprogramma The Sky Is 
The Limit. Bewegen, bewegen, altijd maar bewegen. 'Mijn 
ADHD stuwt me vooruit', lacht Eljadid. In mei brengt ze 
op het Taalfeest van onze bibliotheek een greep uit haar 
werk: spoken word op het snijpunt van maatschappelijk 
engagement en ontroering. 

Voor de leken onder ons: wat is spoken word precies?
HIND ELJADID: Iedereen vult de definitie een beetje 
anders in, maar op zich is 'spoken word' de naam van de 
kunstdiscipline, 'gesproken woord' dus, terwijl 'slam poetry' 
om de wedstrijdvorm van die discipline gaat: verschillende 
dichters gaan in competitie met elkaar, waarna een jury 
of het publiek de winnaar kiest. Voor mij persoonlijk heeft 
het genre vijf subdisciplines: verhalen vertellen, poëzie, het 
meer religieus geïnspireerde gospel, comedy en lyrics, wat 
zeer ritmisch en snel is en sterk aanleunt tegen rapmuziek. 

Ondertussen heb je over heel België wedstrijden in spoken 
word, niet langer alleen in de grootsteden, maar ook in 
Limburg of Oostende. De kampioenen van elke provincie 
komen telkens samen op het Belgisch kampioenschap 
en de winnaar daarvan gaat door naar het Europees 
kampioenschap, waar België de laatste jaren erg goed 
scoort: Marie Darah is vorig jaar Europees kampioen 
geworden en voordien deed Lisette Ma Neza het ook al 
goed. We hebben een sterke generatie en spoken word is 
enorm aan het groeien in ons land. 

Wanneer hebt u zelf voor het eerst beseft dat u een 
slamdichter was?
ELJADID: Ik heb altijd al geschreven, al van kleins af 
aan. En ik heb altijd al op het podium willen staan, of het 
nu met gedichten was of met zelfgeschreven liedjes. Ik 
droomde er als kind echt van om kunstenaar te worden: 
mijn jeugd is niet bepaald vlekkeloos verlopen en schrijven 
was mijn enige houvast. Op een gegeven moment dook 
ik de studio in om een rapnummer op te nemen met een 
vriend, maar toen ik begon zei die direct: 'Maar Hind, dat 
is helemaal geen rap, dat is spoken word.' Ik had op dat 
moment nog nooit van spoken word gehoord. Dus ben ik 
een workshop gaan volgen, bij Miss Elli van Mama's Open 
Mic, de grondlegger van het genre in België, en zo ben ik 
erin gerold. 

DOOR LANDER DEWEER
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Hoe verliep uw allereerste optreden?
ELJADID: Heel goed, iedereen was enthousiast. Maar mijn 
tweede optreden was een ander verhaal: in het midden 
van mijn performance kreeg ik een black-out. Ik kon me 
mijn tekst gewoon niet meer herinneren en ben moeten 
stoppen. Een van de andere artiesten heeft me toen een 
Fanta gegeven en zo ben ik er weer bovenop gekomen. Ik 
voelde direct dat ik in een warme, collegiale wereld was 
terechtgekomen, waarin iedereen elkaar wil helpen en er 
weinig of geen rivaliteit bestaat. Je mag falen. Je kunt 
alleen maar leren, ook van elkaar. Dat is geweldig. Iedereen 
steunt elkaar en verschillende artiesten schrijven soms ook 
samen of gaan samen op schrijfresidentie. Er is echt een 
hele nieuwe generatie opgestaan. Vroeger had je op een 
wedstrijd alleen een paar gevestigde namen, nu moeten we 
soms zelfs mensen weigeren voor de voorrondes, omdat 
alles al vol zit.

Volgt het publiek ook?
ELJADID: Zeker. Vroeger was het al goed als er dertig 
man in de zaal zat, nu komt er gemakkelijk tweehonderd 
man kijken. Op het Oost-Vlaams kampioenschap was er 
onlangs zelfs vierhonderd man aanwezig. De zalen moeten 
dus alleen maar groter worden. De vraag naar workshops 
groeit ook sterk en op meer en meer academies wordt 
het ondertussen aangeleerd: iedereen lijkt de kracht van 
het genre in te zien. Op een relatief korte tijd - een tekst 
brengen duurt gemiddeld ongeveer drie minuten - krijg 
je dan ook veel inhoud en veel beelden voorgeschoteld. 
Spoken word raakt en ontroert in hoog tempo. Het is geen 

speech van twintig minuten waar je op den duur meer 
naar je horloge dan naar de artiest op het podium aan het 
kijken bent. En bovendien is het een erg diverse wereld, 
met mensen met allerlei verschillende achtergronden 
en van alle leeftijden door elkaar. Ik geef zelf workshops 
en ik heb studenten van 16 tot 70 jaar. Op wedstrijden 
is er zelfs meestal een gebarentolk aanwezig, waardoor 
we ook een trouw publiek van slechthorenden en doven 
opbouwen. 

Zijn er bepaalde gedragscodes die het publiek in acht 
moet nemen?
ELJADID: Stil zijn! (lacht) Wat niet betekent dat je na 
het einde van een tekst niet helemaal wild mag gaan. 
Vaak gebeurt het ook dat mensen in de zaal tijdens de 
voordracht met hun vingers beginnen te knippen, op het 
ritme van de tekst. Dat is altijd fijn. Het is sowieso een 
erg ritmisch genre. En er wordt veel gehuild, heb ik al 
gemerkt. Je mag je dus laten ontroeren, en veel liefde 
teruggeven aan de performer. 

Het is ook een erg lichamelijk genre. Hebt u moeten 
leren om uw hele lichaam in de strijd te gooien?
ELJADID: Niet echt, nee. Dat zit sowieso wel in mij, dat ik 
met mijn hele lijf beweeg als ik aan het praten ben. Maar 
ik merk inderdaad dat ik tijdens workshops vaak moet 
sleuren aan de studenten. Ze moeten niet alleen hun 
tekst uit het hoofd leren, maar hem echt automatiseren, 
zodat ze die met hun hele lichaam kunnen brengen. 
Stem, intonatie en lichaamstaal zijn je belangrijkste 

instrumenten als woordkunstenaar: er is geen muziek, 
geen beat die je ondersteunt. Al zijn er ook grenzen, vind 
ik: als je te veel beweegt, kan het ook afleiden van je 
boodschap. 

Uw eigen teksten zijn doorgaans erg geëngageerd. 
Welke reactie hoopt u teweeg te brengen bij het 
publiek?
ELJADID: Ik sta van nature geëngageerd in het leven: 
ik zet me in voor mensenrechten of LGBTQIA+-rechten. 
En dat sijpelt natuurlijk door in mijn werk. Deels is dat 
educatief bedoeld: vertellen wat er allemaal speelt in de 
wereld. En deels ook emotioneel: ik wil mensen raken, 
zoals elke kunstenaar dat wil. In het beste geval kun je 
zo een verandering teweegbrengen bij de mensen in 
het publiek. Daarom geef ik ook zo graag workshops in 
gevangenissen: de mensen daar zitten 23 uur per dag 
in hun cel, die zijn enorm dankbaar dat ze met mij een 
uurtje met tekst en performance bezig mogen zijn. 

In uw lezingen op scholen vertelt u vaak dat u lesbisch 
bent. Omdat u voor die jongeren het voorbeeld wilt zijn 
dat u zelf nooit hebt gehad?
ELJADID: Inderdaad. Ik heb al vaak gemerkt dat jonge 
mensen zich aan mijn verhaal kunnen optrekken, iets wat 
ik in mijn jeugd zelf gemist heb. Zeker voor meisjes of 
jongens die Marokkaans, of moslim, én queer zijn. Dat is 
natuurlijk erg waardevol. Want uiteindelijk is dat waar het 
allemaal om draait: de liefde. 

INTERVIEW

" S POKEN 
WORD 
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HIND  ELJAD ID  I S  TE 
GAST  OP  HET  TAALFEEST 
OP  VR I JDAG  26  ME I 
I N  HOOFDB I BL IOTHEEK 
B I EKORF. 

HET  VOLLED IGE 
PROGRAMMA V IND  JE  OP 
BRUGGE . B I B L IOTHEEK . BE/
TAALFEEST.



BÜCHMAN IA  OP  BEZOEK

IN  HET  SPOOR  VAN 
BOUDEW I JN  BÜCH 

DOOR  ONZE  ERFGOEDCOLLECT I E

Terug 
in 

de tijd
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GGB 938, Guy Tachard, Reis na Siam, gedaan door 
den ridder de Chaumont (…), Amsterdam, 1687, uit de 
bibliotheek van Guido Gezelle
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Büch bracht in 1983 enkele dagen in Brugge door, ter 
voorbereiding van een (toen nog) BRT-radioreportage. 
Hij bezocht onder andere de Openbare Bibliotheek, toen 
nog gelegen aan het Jan van Eyckplein. Hij kreeg er 
wiegedrukken van Mansion te zien, ‘prachtbanden’, brieven 
van Gezelle…  en moest de “neiging boeken te gaan stelen” 
onderdrukken. Op basis van Büchs tekst over zijn bezoek 
aan Brugge en verder bordurend op Büchs interesses 
zullen de leden van Büchmania een aantal boeken te zien 
krijgen en zo kennismaken met de erfgoedcollectie van de 
bibliotheek. Geheel associatief kom je zo van hersenen bij 
sierpapier terecht, en van Gezelle bij Goethe.

Büch kon de dichter Guido Gezelle wel appreciëren. “Waar 
vind je in het Nederlandse Vlaanderen een dichter (…) die de 
natuur zo ragfijn in breekbare zinnetjes kan samenvatten?” 
noteerde hij in 1999, naar aanleiding van een snedig stuk 
van (de door Büch niet bij naam genoemde) Benno Barnard. 
Die breekbare zinnetjes kwamen uit het brein van Gezelle 
en het Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek bewaart 
een afgietsel van zijn hersenen. Na Gezelles overlijden kreeg 
Gustaaf Verriest, oud-leerling van de dichter en hoogleraar 
inwendige ziekten aan de Leuvense universiteit, van de 
familie de toestemming om de schedel van de overledene 
te openen. Hij vroeg zich af of er in de hersenen sporen van 
genialiteit terug te vinden zouden zijn. Over de resultaten 
van zijn onderzoek gaf Verriest verschillende lezingen, 
waarbij hij een afgietsel van de hersenen toonde. De echte 
hersenen gingen waarschijnlijk in een brand verloren. 

“Vanavond en vannacht ben ik gewoon alleen. Zo 
hoort het: de vijftigjarige verzamelaar tussen zijn 
boekjes. Want dat ben ik natuurlijk vooral: een 
verzamelaar die zich het minst slecht voelt als hij 
maar in zijn eigen bibliotheek of in boekhandels 
of antiquariaten kan zijn,” zo noteerde Boudewijn 
Büch op het einde van Een boekenkast op reis. 
Persoonlijke kroniek 1998. De Nederlandse 
schrijver, verzamelaar en televisiemaker overleed 
in 2002, net geen 54 jaar oud. Het Boudewijn Büch 
Gezelschap Büchmania wil de belangstelling voor 
de auteur levendig houden. Regelmatig organiseren 
ze bezoeken aan boekencollecties in Nederland en 
daarbuiten. Op 15 april is het gezelschap te gast in 
de Openbare Bibliotheek Brugge.

TERUG IN DE TIJD

Wat meer binnen de lijn der verwachtingen: het Gezellearchief bewaart 
ook een gedeelte van de handbibliotheek van Gezelle. De dichter was 
bezeten door taal. Hij speurde onder andere in 16de- en 17de-eeuwse 
boeken naar woorden die hij met potlood onderlijnde en overschreef op 
fiches. Die kregen een plaats in zijn Woordentas. Eén van die boeken is 
Reis na Siam, gedaan door den ridder de Chaumont (…) van de jezuïet Guy 
Tachard, verschenen in Amsterdam in 1687. Boudewijn Büch had in zijn 
eigen collectie de Franse eerste druk van dit werk, die een jaar eerder 
verscheen. Het boek beschrijft de reis naar Siam (Thailand) via Kaap 
de Goede Hoop. De natuur, mensen en dieren worden beschreven en 
afgebeeld. Gezelle onderstreepte heel wat woorden in het boek, waaronder 
‘wijdlustig’. Het woord belandde op meerdere fiches in de Woordentas, 
met telkens de verwijzing ‘Siam 1687’.

Tachard reisde als missionaris ook naar China. In Gezelles tijd was China 
eveneens missioneringsgebied, zijn gedicht ‘Het Sina kinderliedtje’ speelt 
hierop in. Een kleine eeuw eerder was er ook al belangstelling voor China 
in Brugge, maar dan vanuit een andere invalshoek. Chinese voorwerpen 
allerhande (servies, porseleinen beeldjes, dozen…) vielen dan, omwille 
van hun verfijndheid, erg in de smaak bij adel en burgerij. Joseph Van 
Huerne (1752-1844), een rijke rentenier, had een uitgebreide verzameling 
van dergelijke voorwerpen. De catalogus van de veiling die na zijn dood 
georganiseerd werd, vermeldt heel wat lotnummers met porselein, 
aardewerk, lakwerk… uit China en Japan. Van Huerne was volledig ingebed 
in Brugge en het verenigingsleven. De Openbare Bibliotheek bewaart 
meerdere bundels met notities, tekeningen, drukwerk… die hij verzamelde 
rond verschillende onderwerpen: het Heilig Bloed, kerken en kloosters op 
Brugs grondgebied, het herstel van de Jezuïetenorde… en een handschrift 
met ‘Bezondere voorvallen van onsen tijd’. Een schat om in te grasduinen, 
die zeker nog verder ontgonnen kan worden. 
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Een tijdgenoot van Van Huerne, en ook een groot 
boekenverzamelaar, was Anselm vanden Bogaerde 
(1776-1866). Heel wat boeken uit zijn verzameling 
zijn terug te vinden in de erfgoedcollectie van de 
Openbare Bibliotheek. Eind 2022 kocht de bibliotheek 
een in 1643 door Elzevier uitgegeven editie van De 
l’usage des passions, van Jean-François Senault. Het 
boekje heeft een 19de-eeuwse band en schutbladen 
in bronsvernispapier. Op een roodpaarse ondergrond 
kronkelen bronskleurige ranken. Ertussen figureren 
vogels, bloementuilen en menselijke figuren. 

Het papier gelijkt sterk op voorbeelden uit de eerste 
helft van de 18de eeuw. In zijn autobiografie schreef 
de Duitse dichter Goethe (1749-1832) dat hij als 
kind graag dergelijke papieren kocht op de markt. 
Waarmee we eindigen bij een andere, door Büch nog 
meer bewonderde dichter. Een cirkelbeweging door de 
erfgoedcollectie van de Openbare Bibliotheek, in het 
spoor van een verwoed verzamelaar.

13

Ms. 651, Verzameling notities en drukwerken van Joseph 
van Huerne, onder andere over kerken en kloosters in 
Brugge, 18de-19de eeuw

HF 1072, Jean-François Senault, De l’usage des passions, 
Leiden, 1643, uit de bibliotheek van Anselm vanden 
Bogaerde
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MIEKE HAECK,
VERANTWOORDELIJKE XAVERIANEN, 
BIBPUNT HUIS VAN DE BRUGGELING ÉN 
STRANDBIBLIOTHEEK, MEDECOÖRDINATOR 
PUBLIEKSWERKING IN DE DEELGEMEENTEN

Net zoals de meeste bibmedewerkers heeft Mieke een uiteenlopend 
takenpakket. In hoofdzaak is ze de verantwoordelijke van bibliotheek 
Xaverianen (in Sint-Michiels). Ze coördineert er de dagdagelijkse 
werking, bouwt er een partnernetwerk uit en is er samen met de 
andere collega’s een vertrouwd gezicht aan de balie.

Samen met collega Lies Vandenbroele (verantwoordelijke van 
bibliotheek De Zorge in Sint-Kruis) coördineert ze daarnaast ook nog 
de publiekswerking voor de bibliotheken in de deelgemeenten.

En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, neemt ze er ook nog de 
coördinatie van het Bibpunt in het Huis van de Bruggeling én de 
Strandbibliotheek bij. Over die strandbibliotheek willen wij wel eens 
iets meer horen.
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MIEKE HAECK

De Strandbibliotheek stond voor het eerst op het strand 
van Zeebrugge in 2003. Twintig jaar later staat ze er nog 
steeds. Hoe verklaar je het succes?
Een bib op het strand is in de eerste plaats natuurlijk 
gewoon leuk. Een boek, tijdschrift of strip lezen op het 
strand, dat is voor veel mensen de ultieme ontspanning. De 
drempel is ook heel laag. Je hoeft niet eens lid te zijn van 
de bibliotheek te kunnen lenen en betalen hoef je ook al 
niet te doen.

De bibliotheek wordt bemand door jobstudenten. De 
ultieme vakantiejob! Wat houdt jouw rol dan precies in?
Buiten de zomermaanden staat de cabine gedemonteerd 
weggeborgen in het Badengebouw, maar in juni wordt die 
dus op het strand geplaatst. Dat moet ik niet zelf doen, 
maar eenmaal ze er staat, moet ik er wel voor zorgen dat 
er tegen 1 juli een mooie collectie staat. Dit jaar gaan we 
er voor het eerst ook echte boekenrekken in zetten. En de 
boeken zelf? Ja, dat is met dozen vol boeken van de dijk 
over het strand naar de strandbib lopen. Dat is best wel 
pittig en ik doe dat ook niet alleen, maar het echt leuke 
werk is voordien eigenlijk al gebeurd.

Hoe bedoel je?
De samenstelling van die collectie is echt spielerei. Zelfs 
als verantwoordelijke van bibliotheek Xaverianen beslis 
ik eigenlijk niet zelf over wat daar in de collectie komt. Ik 
bekijk natuurlijk wie er bij ons over de vloer komt. Vives is 
bijvoorbeeld vlakbij en ik doe suggesties om de collectie 
daarop af te stemmen, maar finaal beslis ik er niet zelf 
over. Voor de strandbibliotheek is dat helemaal anders en 
dat is leuk.

Waarop let je dan?
De vraag die ik mij vooral stel is: “Wie zit er in Zeebrugge 
op het strand en welke dingen kunnen we aanbieden 
die zorgen voor maximale ontspanning op het strand 
en bijdragen aan het strandgebeuren?” Als je zelf 
vlakbij de kust woont, is naar zee gaan bijna een 
vanzelfsprekendheid, maar voor veel mensen uit het 

In het 
kort

KOSTBARE ERFGOEDSTUKKEN TIJDELIJK NIET 
RAADPLEEGBAAR
Wegens herinrichting van het depot zijn onze meest kostbare 
erfgoedstukken tot eind juni onbeschikbaar voor raadpleging. 
Bedankt voor het begrip!

NIEUWE PLAATS VOOR ENGELSTALIGE COLLECTIE 
YOUNG ADULT
In Hoofdbibliotheek Biekorf kregen de Engelstalige YA-boeken 
een eigen rek. De boeken hebben een oranje etiket met de 
vermelding ‘Young Adult Engels’. Deze collectie wordt nog 
verder aangevuld met Engelstalige strips en graphic novels. 
Het gaat dus om de Engelse romans in de categorie 15+ die 
in de volwassenenafdeling staan. Nederlandstalige ‘Tips voor 
jongeren’ blijven in de gewone rekken staan en de jeugdcollectie 
15+ blijft in de jeugdafdeling.

ERFGOEDLAB DAMME
Voor de derde zomer op rij zijn stukken uit onze 
erfgoedcollectie te zien in het Sint-Janshospitaal in Damme. 
Met de expo ‘7 stemmen’ is het ErfgoedLab Damme aan zijn 
laatste editie toe. De zeven stemmen zijn zeven personen met 
verschillende achtergronden en van verschillende leeftijden 
die elk een keuze hebben gemaakt uit de collectie van het Sint-
Janshospitaal. De tentoonstelling is gratis te bezoeken van 18 
mei tot 31 augustus. Alle info vind je op www.nestdamme.be.

ONTDEK HET JAARVERSLAG VAN DE BIB
Op 14 februari stelden we ons online jaarverslag voor aan de 
pers. Aan de hand van cijfers, foto’s, filmpjes en quotes blikken 
we terug op 2022. Bekijk het jaarverslag via 2022.bibbrugge-
jaarverslag.be en ontdek de uitgebreide werking van de Brugse 
bib!

2023 TICKETS VOOR HET JEUGDBOEKENFEEST
Op zondag 5 maart vond het Groot Brugs Jeugdboekenfeest 
plaats. Toeval of niet, maar voor deze editie in 2023 
werden exact 2023 tickets gereserveerd. Een record! Een 
voorleessessie met Martine Tanghe, een boekenbabbel met 
Marc de Bel, een stopmotionfilmpje maken, stripfiguren leren 
tekenen, enz. Er was voor elk wat wils. Honderden gezinnen 
genoten van een dag vol lees-, kijk- en luisterplezier.
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BINNENKIJKEN

binnenland is het een uitstap waar naar uitgekeken wordt. 
Zeker voor jonge kinderen uit zo’n gezinnen is het strand en 
de zee een onbekende omgeving. Daarom nemen we ook 
informatieve boekjes voor kinderen over de zee op in de 
collectie. Die versterken de vakantie-ervaring. 
Tijdschriften zijn dan weer heel populair bij de volwassenen, 
dus daar zetten we ook vol op in en proberen een zo breed 
mogelijk aanbod te voorzien. 
En strips natuurlijk. We delen de strandbibliotheek met de 
uitleendienst van het Sportstrand en er hangen dus veel 
sportclubs rond de strandbibliotheek. In hun middagpauze 
duiken die jongeren in onze stripbakken.
Qua boeken zet ik dan vooral in op boekjes voor 
eerste lezers zodat die kunnen blijven oefenen in de 
zomervakantie en voor de volwassenen hebben we een 
goeie basiscollectie. Geen dikke kleppers (of het zou een 
heel populaire klepper moeten zijn), maar goede, recente 
titels  waarvan het toch realistisch is dat je ze in een paar 
dagen tijd kan uitlezen.

Met zo’n uitgekiende collectie valt het succes van de 
strandbibliotheek zeker te begrijpen. 
Bedankt!
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Oog 
in 
oog

“Wauw! Het depot van de bibliotheek.” was mijn eerste 
reactie toen ik de oproep voor vrijwilligers las. Ik zag de 
mail binnenkomen via de opleiding papierrestauratie die ik 
volg bij Martine Eeckhout in Syntra West. Als kunsthistorica 
ben ik steeds op zoek om écht met erfgoed bezig te 
zijn. Vandaar mijn keuze voor die opleiding. De kans om 
de kostbare boeken uit de erfgoedbibliotheek door mijn 
handen te laten gaan, wou ik niet laten liggen.

Mijn taak is om de boeken veilig te helpen verhuizen. 
En daar gaat heel wat voorbereiding aan vooraf. Een deel 
van de boeken moet tijdelijk verpakt worden zodat er bij 
de verhuis geen schade ontstaat. Fragiele exemplaren 
waarvan de platten dreigen los te komen bijvoorbeeld, 
krijgen een zuurvrije wikkel. We bekijken niet enkel de 
mogelijke schade, maar ook het formaat van het boek. 
In de nieuwe inrichting van het depot zullen de boeken 
namelijk volgens formaat geplaatst worden. Ieder boek 
krijgt een label – op een zuurvrij strookje – met aanduiding 
van de categorie. Concreet krijg ik bij het begin van mijn 
werkdag dus een stuk rek toegewezen. Ik bekijk alle 
boeken, label ze, verpak ze waar nodig, en plaats ze dan 
terug. Dankzij dit voorbereidende werk kan de verhuis 
efficiënt en veilig verlopen.

Voor deze opdracht bekijk ik het boek als object, 
maar uiteraard boeit ook de inhoud me. Zo had ik 
onlangs Die Leiden des jungen Werthers van Goethe in 
mijn handen, en hele reeksen van Voltaire. Ik ben ook 
al veel natuurhistorische en geneeskundige boeken 
tegengekomen, soms met heel mooie gravures. Dan sta 
ik toch stil bij hoe die boeken gemaakt zijn. Iemand heeft 
dat papier geschept,  bedrukt, versierd, ingebonden,… 

Iemand heeft ook de tekst geschreven. Het is een spiegel 
van wat de mensen vroeger dachten, waar ze mee bezig 
waren, wat ze belangrijk vonden. Eigenlijk is het een soort 
teletijdmachine naar vroeger.

Een criticus zou kunnen zeggen: Waarom niet 
alles digitaliseren, dan is het toch opgelost? Maar 
digitalisering is geen vervanging. Als ik zie welke grote 
digitaliseringsprojecten de bibliotheek opneemt, is dat 
uiteraard fantastisch. Dat je nu de manuscripten van 
Ten Duinen en Ter Doest tot in de kleinste details online 
kan bekijken, is voor onderzoekers een goudmijn. En 
het digitale beeld heeft zeker voordelen als je de tekst 
of bijvoorbeeld een miniatuur onderzoekt. Tegelijk bevat 
het boek – het object zelf – nog een schat aan andere 
informatie die je niet in een foto kan vatten. Ook daarom 
is dit project zo belangrijk. Dat deze prachtcollectie in de 
beste omstandigheden bewaard blijft, en dat de schade die 
we nu in kaart gebracht hebben gestabiliseerd wordt.

Je leert altijd bij. Door al die boeken in je handen te 
hebben, leer je meer en meer zien. Wat zijn fragiele plekken, 
welke boeken zijn kwetsbaar,… Ja, deze opdracht is zeker 
ook nuttig voor de opleiding papierrestauratie die ik volg. Al 
is boekrestauratie uiteraard nog iets helemaal anders. Wat  
ik nu leer is restauratie van losse vellen papier. Prenten 
vooral. We gaan zelf op zoek naar goede voorbeelden 
die een uitdaging zijn op vlak van restauratie, op 
brocantemarkten onder andere. Dan gaan we er mee aan 
de slag, en maken een restauratieverslag op. Een opleiding 
boekrestauratie zou voor mij eventueel een vervolg kunnen 
zijn. En wie weet kruisen onze paden dan nog wel eens 
voor een volgende opdracht.

“ HET  I S  EEN  SOORT 
TELET I JDMACH INE 

NAAR  VROEGER . ”
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Het depot voor onze meest kostbare erfgoedstukken wordt momenteel 
volledig heringericht. Dankzij nieuwe mobiele rekken en een andere 
plaatsing van de boeken, verdubbelt de beschikbare ruimte. Van één 
kilometer naar twee, om precies te zijn. Christine Braet is één van de 
vrijwilligers die ons helpt bij dit omvangrijke project.
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Op 5 maart vond het Jeugdboekenfeest 
plaats in Hoofdbibliotheek Biekorf en op 
verschillende locaties in de stad. Kinderen 
konden genieten van voorleessessies, 
theater, animatie en workshops. 
July Van Malderen, die vorig jaar als 
projectmedewerker aan de slag was voor 
Mmmonk en sinds kort als boekendokter 
in de Universiteitsbibliotheek van de KU 
Leuven werkt, gaf één van die workshops. 
In een uurtje kon je bij haar kennismaken 
met de basisbeginselen van boekbinden. 
Een dertigtal kinderen keerde tevreden 
naar huis terug met een zelfgemaakt 
boekje. Iets wat July als kind zelf ook 
fantastisch had gevonden, zo blijkt uit dit 
fijne gesprek. 

JULY VAN MALDEREN

INSPIRATIE

Als iemand zegt: “Ik hou van boeken.”, bedoelt die doorgaans 
dat hij graag leest. Als boekbinder ben je gepassioneerd door 
het boek als object. Vanwaar komt die interesse bij jou?
Ik heb altijd al een voorliefde gehad voor boeken. Ik keek als 
kind uit naar de momenten dat we naar de bibliotheek gingen 
en ik tussen de boeken kon gaan rondneuzen om in een nieuw 
verhaal te duiken. Ik heb er ook altijd van gehouden om boeken 
te verzamelen omdat ze er ‘mooi’ of ‘interessant’ uitzagen. 
Mijn grootvader had een collectie oude drukken met daarin 
veel mooie lederen banden. Die spraken voor mij echt tot de 
verbeelding. Ik ben eerst online op zoek gegaan naar methoden 
om te leren boekbinden en ben via tutorials en youtubefilmpjes 
beginnen experimenteren. Intussen volg ik al even de 
opleiding boekbinden aan het CVO Gent, met verschillende 
specialisatiemodules. 

Zowel professioneel als in je vrije tijd ben je met oude boeken 
bezig. Op welke manier zijn de oude boeken voor jou een bron 
van inspiratie als je zelf creatief aan de slag gaat? 
Als ik werk met oude boeken ben ik telkens opnieuw onder de 
indruk over hoeveel tijd, moeite en materiaal nodig was om zo’n 

boek te maken. Neem nu een middeleeuws manuscript. Het 
bewerken van de dierenhuiden om tot beschrijfbaar perkament 
te komen, vervolgens met de hand hele boeken overschrijven 
in een specifieke schrijfstijl, initialen en miniaturen toevoegen, 
enz. Dat vergde al enorm veel tijd, arbeid en geduld. Daarna 
ging de boekbinder nog aan de slag, en ook dat was heel 
arbeidsintensief, met verschillende mogelijke technieken. Mijn 
favoriete banden zijn diegene die genaaid zijn op dubbele 
touwen met een gewoven kapitaal (Wat een gewoven 
kapitaal is kan je zien in de guided viewing die July maakte op 
mmmonk.be, nvdr). 

Wat mij dus vooral boeit is het hele proces om tot een 
boek te komen. Bij het begin van de boekdrukkunst vind ik 
het bijvoorbeeld heel interessant om te begrijpen hoe die 
bladspiegel in mekaar stak. Het is dat wat ik ook uitleg tijdens 
de workshop ‘Maak je eigen boekje’. We vertrekken van het 
idee dat alles op één blad moet staan, en dat je door dat ene 
blad op de juiste manier te vouwen en te knippen tot een 
katern komt. Zo’n katern is dé basis om van te vertrekken bij 
boekbinden.

Hoe was het om jouw uitgebreide kennis over dit onderwerp 
op een eenvoudige manier over te brengen naar kinderen uit 
de basisschool?
Ik heb echt genoten van de workshop. Het was trouwens 
niet de eerste keer dat ik het thema ‘oude boeken’ tot bij 
lagere schoolkinderen bracht. In 2022 heb ik een lesmap 
samengesteld voor het Mmmonk-project. Aan de hand van 
reproducties leren de kinderen hoe een manuscript in de 
middeleeuwen gemaakt werd én ze gaan zelf creatief aan de 
slag. Ter voorbereiding van die lesmap ben ik in twee klassen 
op bezoek geweest, en de reacties van de leerlingen waren 
geweldig. De verwondering over de pracht en praal toen ze 
keken naar de reproducties van de manuscripten - reacties 
als ‘Woooow koninklijke brieven!’ tot ‘Ze hebben dat allemaal 
met de hand geschreven?!’ - en de vragen die ze stelden 
gingen soms zo diep in op de materie, dat het duidelijk was 
dat het hen aansprak. Door die fijne reacties kreeg ik zin om 
ook het boekbinden te delen met de jongere generaties. En 
met succes! Ik heb eenzelfde enthousiasme gezien tijdens de 
workshop op het Jeugdboekenfeest. 

Dankjewel voor het gesprek!

Inspiratie
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In 
de 
collectie

De jippiestok
Roel Seidell

Beer is een beetje sip wanneer hij Muis tegen het lijf loopt. 
Zij is juist heel blij want ze heeft een jippiestok. Beer mag 
die wel even lenen want van de stok word je vrolijk. Maar 
de andere dieren van het bos willen natuurlijk ook zo’n 
magische stok… Komt dat wel goed? 
Een grappig verhaal dat wel iets weg heeft van een 
fabel, maar dan zonder het opgeheven vingertje. Over 
vriendschap en blijdschap die je niet zomaar met geld kan 
kopen (en over de vrolijke impact van het placebo-effect). 
En de tekeningen zijn bijzonder geslaagd. De 
gelaatsuitdrukkingen van de dieren zijn subliem. Kijk maar 
naar de sippe brombeer; de lichtvoetige, blije beer; de 
mekkerende, norse bok; de sluwe, winst ruikende vos en al 
de andere dieren. 

Songs on poems of Guido Gezelle
Joseph Ryelandt

Nadat Pieter-Jan Verhoyen (piano) en Emilie De Voght 
(sopraan) op het Brugse stadsfestival Reylandt 2020 
gevraagd werden een bloemlezing te brengen van liederen 
die Joseph Ryelandt schreef op teksten van Guido Gezelle, 
was het een logische stap om een cd uit te brengen 
die beide giganten uit het Brugse cultuurleven verenigt. 
Op deze uitgave staan liederen die voor het eerst in de 
geschiedenis opgenomen werden. 
Joseph Reylandt (1870-1965), geboren in Brugge, en 
een laatromantische componist componeerde talloze 
symfonieën, andere orkestwerken, kamermuziek en ook 
29 liederen met teksten van Guido Gezelle voor solostem 
of koor. Ryelandt was tussen 1924 en 1945 ook directeur 
van het Brugse conservatorium. Een klein stukje Brugse 
geschiedenis…

Paradoxen
Gareth Southwell

Paradoxen is een boek waarbij je echt gaat nadenken tot 
je hersenen ervan kraken. Het zit vol onlogische stellingen 
en conclusies die tegen de intuïtie ingaan waardoor je 
jezelf vaak op een fronsend voorhoofd zal betrappen. 
Alle paradoxen van de grote filosofen in de geschiedenis 
passeren, evenals kleine doordenkertjes die je bij je 
vrienden kan laten vallen en denkoefeningen die je de hele 
dag in je achterhoofd zult houden. Door de knappe lay-out 
word je nog meer in het boek gezogen en zal je je helemaal 
in de wereld der paradoxen begeven. Het boek is een goede 
introductie tot de filosofie, maar zal ook de doorwinterde 
wijsgeren bekoren. En om met een mooie paradox van 
Multatuli te eindigen ter illustratie: “Niets is geheel waar, en 
zelfs dat niet.”  

Banned book club
Kim Hyun Sook  

Deze semi-autobiografische graphic novel gaat over de 
studententijd van auteur Kim Hyun Sook. De jaren ’80 van 
de vorige eeuw waren in Zuid-Korea een woelige periode 
vol studentenprotesten tegen het autoritaire regime. In 
1983 begint Hyun Sook tegen de wil van haar moeder 
Engelse literatuur te studeren aan de universiteit. Ze wordt 
lid van de ‘Banned book club’ en natuurlijk worden er niet 
enkel verboden boeken gelezen. De jonge vrouw raakt 
verwikkeld in de protesten, soms met gevaar voor haar 
eigen leven. Een intrigerend verhaal over een bijzonder 
harde periode in de geschiedenis van Zuid-Korea én een 
graphic novel waarin je zeker als westerse lezer ook veel 
bijleert. 

De Papa handleiding
Arnoleon

Arnoleon legde in zijn recentste boek zijn eerste 1000 
dagen als papa vast. Geen stap-voor-stap handleiding over 
hoe je kinderen moet opvoeden, maar een eerlijk verslag vol 
humoristische illustraties. In het boek wordt chronologisch 
verteld welke opvallende zaken hem bijgebleven zijn en 
wat hij liever op voorhand had geweten. Daarbij gaat 
hij geen enkel thema uit de weg en probeert hij niets in 
de taboesfeer te houden met thema’s als hormonen, 
borstvoeding, ongevraagde meningen, de kleuterpubertijd 
en luieravonturen. De Papa handleiding is trouwens niet 
alleen een tip voor (toekomstige) papa’s, maar ook voor wie 
nostalgisch op die eerste zwangerschap wil terugkijken, 
wie zich beter wil informeren over hoe je omgaat met 
(toekomstige) ouders in je omgeving of gewoon voor wie 
eens goed wil lachen. 

Ooievaar, of
Inge Braeckman. Met tekeningen van Anne van 
Herreweghen

Met Ooievaar, of trekt Inge Braeckman de symbolische 
registers van de Ooievaar doorheen de geschiedenis open 
zonder dat ze daarbij een wetenschappelijke benadering 
vooropstelt of als uitgangspunt heeft genomen. In deze 
dichtbundel benadert ze de verschillende aspecten van de 
ooievaars op een lyrisch-poëtische manier. Nu eens als 
brenger van geluk, dan weer als teken van vruchtbaarheid 
en leven. Anne van Herreweghen liet zich inspireren door 
de gedichten en maakte er een reeks van bijzondere 
tekeningen bij.
De bundel is opvallend mooi vormgegeven.
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Achterin
Survivalboek

Mijn zoon leest niet graag. Onder zijn hoofdkussen ligt het SAS Survival 
Handboek. Met verrassend poëtische tussentitels als adelaarsvaren/
zwaluwstaarthechtpleister/…—…/de palingzak/de zuidelijke hemel lezen. 

Gelukkig krijg ik mijn leerlingen zo nu en dan wel aan de literatuur. Het is 
volle zomer als er tijdens een tocht in de Alpen een bericht binnenkomt van 
een jongen uit mijn klas. ’Mijn hart is stilgevallen bij het lezen van Marieke 
Lucas Rijneveld.’ Ik, die al de hele tocht een beetje klagerig heb lopen doen, 
huppel nu naar boven. 

Een meisje uit mijn klas stuurt me een foto uit Venetië. Ze draagt iets roods 
en loopt over een brug. En dan pas zie ik waarom ze me die foto zendt. Uit 
haar jaszak steekt The Passion van Jeanette Winterson. Ik ben een van die 
vervelende leerkrachten die haar leerlingen graag goede raad geeft, maar 
nog liever smokkel ik boeken in hun tas. Ze schrijft erbij: ‘Ik heb amper tijd 
om te lezen, maar het boek maakt mijn outfit wel af, hè?’ 

Ik vind het niet erg dat ze het boek als een accessoire ziet, want ik heb op 
haar leeftijd met datzelfde boek rondgezeuld, ook zonder het te lezen. Ik 
had het cadeau gekregen van een vrouw die ik enorm bewonderde. Met 
dat boek op zak voelde ik me beschermd als door een talisman. Toen ik het 
op mijn twintigste eindelijk wel opensloeg - op de nachttrein naar Firenze 
- vervloekte ik mezelf. Al die jaren had het antwoord op al mijn vragen 
gewoon in mijn rugzak gezeten. 

Een ander meisje uit mijn klas laat weten dat ze nu ook Joe Speedboot uit 
heeft en ze vraagt welk boek er nu op mijn gouden lijst staat. Ze weet niet 
dat die lijst veranderlijk is, dat ik er ’s nachts over nadenk wie welk boek 
nodig heeft. Er is een boek voor als je wegzinkt in het moeras. Voor bij een 
vulkaanuitbarsting in je hart. Voor als je het noorden kwijt bent. Of door de 
bliksem getroffen. Of in de knoop bent geraakt: de halfbloedknoop of de 
dubbele overhandse lus. Raak daar zonder survivalboek maar eens uit! 

LARA TAVEIRNE
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Cow 
Andrea Arnold

In Cow volgt regisseur Andrea Arnold het dagelijks leven 
van melkkoe ‘Luma’ op een industriële boerderij vanaf haar 
geboorte. Met een subjectieve camera, alsof we zelf kijken 
met de ogen van het dier, beleven we haar kleine wereld in 
de dagelijkse routine: het robotmelken, het voederen. We 
voelen haar blijdschap als ze eindelijk na de winter naar 
de vrijheid van de malse groene weide mag. Schijnbaar 
onbewogen kijkt ze nu en dan in de camera die haar steeds 
dicht op de huid volgt. Maar soms sluimert er ook angst 
en berusting in haar ogen. Misschien drink je na het zien 
van deze film nooit meer een glas melk zo onbevangen als 
vroeger.

© Carmen de vos

Mercy
John Cale

Na zeven jaar brengt deze naar New York uitgeweken 
Welshman opnieuw een album uit, zijn zeventiende 
al in zijn 60-jarige carrière. Met elektronische ritmes, 
contemplatieve piano en zijn weergaloze stem tast hij 
wederom de grenzen van de muziek af. Somber als nooit 
tevoren gaan zijn teksten over totalitaire regimes, Donald 
Trump, pandemieën en de ondergang van Europa. Bij deze 
krasse tachtiger, die in de jaren ‘60 in de voorhoede van de 
avant-garde populaire muziek stond als stichtend lid van 
The Velvet Underground, blijft het heilig vuur branden.

Heel de wereld wordt wakker 
samengesteld door Jaap Robben 

Heel de wereld wordt wakker is een  bloemlezing van 333 
gedichten van moderne kinderpoëzie (na 1990) waarin het 
kind en zijn leefwereld centraal staan. Illustrator Sebastiaan 
Van Doninck (winnaar van de Boekenpauw 2020) voorzag 
het boek van pakkende, poëtische beelden.
Het boek verdient een plek op de salontafel. Je zal verrast 
worden door taal vol humor,  emotie en schoonheid.

The innocents
Eskil Vogt

Ina en Ada lijken normale kinderen te zijn in deze Zweedse 
film die zich afspeelt in de buurt van Oslo in de zomer. 
Maar als ze samen spelen, blijken ze over onvermoede 
magische krachten te beschikken. Te jong nog om besef te 
hebben van begrippen als schuld of onschuld, bekokstoven 
ze gruwelijke dingen die zich als een vlek beginnen te 
verspreiden over de volwassen wereld. Deze originele film, 
waarin bijna geen bloed vloeit, verlegt de grenzen van het 
horrorgenre.



26

Activiteiten
in de bib

ACTIVITEITENKALENDER 
APRIL-AUGUSTUS 2023

La Kermesse Héroïque
  tentoonstelling

De film La Kermesse héroïque (of 
Heldenkermis) wordt vandaag gezien 
als een van de grote klassiekers van 
de Franse cinema. Maar toen de film in 
1936 in Vlaanderen uitkwam, deed dit 
poëtisch-realistisch kostuumdrama van 
de Frans-Belgische topregisseur Jacques 
Feyder heel wat stof opwaaien. Hoe 
de nationale en internationale censuur 
op deze film uiteindelijk ook de Brugse 
context binnensijpelde, ontdek je in deze 
overzichtstentoonstelling.
Tot 12 april І Hoofdbibliotheek Biekorf І gratis 

toegankelijk І i.s.m. Brugse filmvereniging 

Pelliculot en Cinema Lumière

Verboden Beelden: de verborgen 
geschiedenis van filmcensuur in België

  lezing
In het kader van La Kermesse Héroïque 
verzorgen Daniël Biltereyst, professor in 
de film- en mediastudies aan de UGent, 
en Bruno Mestdagh, hoofd Digitaal 
Collectiebeheer bij CINEMATEK, deze 
lezing. België had in theorie een van 
de meest vrije filmkeuringssystemen 
ter wereld, maar in de praktijk was dat 
helemaal anders. Deze lezing geeft een 
boeiend overzicht van wat Belgen destijds 
niet te zien kregen en geeft daarmee een 
heerlijke schets van veranderende zeden 
en normen.

Aansluitend op de lezing en 
overzichtstentoonstelling in de bib is 
de film te zien in cinema Lumière op 
donderdag 6 april om 20u. De vertoning 
wordt georganiseerd door Pelliculot, de 
Brugse filmvereniging die zich inzet om 
parels uit de filmgeschiedenis te laten  
(her)ontdekken door een breder publiek.
Dinsdag 4 april om 19.30u І Hoofdbibliotheek 

Biekorf (leeszaal) І € 5 І inschrijven via brugge.

bibliotheek.be/la-kermesse-heroique

De prinses op de erwt
  familievertelling 

Terwijl Tilde meesterlijk vertelt, brengt 
Eddy met zijn contrabas de magie tot 
leven. Ze vertellen het sprookje De prinses 
op de erwt. Het is een gekend verhaal, 
maar... niemand vertelt het zoals het écht 
gebeurd is! Het is tijd om voor eens en 
voor altijd de waarheid (met een geurtje 
aan...) boven water te halen. Om al een 
tipje van de sluier te lichten: erwtensoep 
met ajuintjes is dé hoofdrolspeler in dit 
verhaal. Een muzikaal sprookje om niet te 
missen!
Dinsdag 4 april in Bibliotheek J.F. Willems 

(Zeebrugge), woensdag 5 april in Bibliotheek 

Daverlo (Assebroek) en vrijdag 7 april in 

Bibliotheek Xaverianen (Sint-Michiels) en De 

Arend (Koolkerke) І Voor kinderen van 4 tot 

10 jaar en hun ouders І Alle praktische info op 

brugge.bibliotheek.be/tussendoortjes І Gratis 

mits inschrijven via het bibliotheekfiliaal
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Leesgroep
Carine Slabbinck loodst de leesgroep van 
de Vrienden van de Brugse Bibliotheek 
door de bespreking van deze boeken:
•	 Maandag 17 april: Uurwerk van Ane Riel
•	 Maandag 22 mei: De gelukzalige jaren 

van tucht van Fleur Jaeggy
Telkens van 14u tot 16u І Hoofdbibliotheek 

Biekorf І inschrijven: brugge.bibliotheek.be/

leesgroep of 050 47 24 00 І € 5 per sessie І  

Org. De Vrienden van de Brugse Bibliotheek vzw

Boekenverkoop Lode Zielens
Bibliotheek Lode Zielens sloot op 1 
december 2022 de deuren. Het filiaal zal in 
de toekomst dienstdoen als magazijndepot 
voor minder gevraagde bewaarcollecties, 
maar de huidige collectie van Lode Zielens 
hengelt wel nog naar een tweede leven in 
jouw boekenkast! Daarom opent het filiaal 
op 19, 20 en 21 april voor de allerlaatste 
keer de deuren. De collectie staat er nog 
steeds op de boekenrekken. Dit keer kom je 
er dus niet om de boeken te lenen, maar om 
te kopen. Romans en informatieve werken 
aan 1 euro per stuk. Jeugdboeken en strips 
koop je er voor 50 cent per stuk. Tenzij het 
echt om waardevolle exemplaren gaat, dan 
zijn die anders geprijsd op het artikel. Wat 
de prijs ook is, het blijft een niet te missen 
verkoop voor elke boekenliefhebber. 
Woensdag 19 april (14u-19u), donderdag 20 

april (10u-16u) en vrijdag 21 april (10u-16u) І 

Bibliotheek Lode Zielens, Westmeers 35
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ACTIVITEITENKALENDER 
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ACTIVITEITENKALENDER 
APRIL-AUGUSTUS 2023

Raaf: een cultuurgeschiedenis in 
vogelvlucht

  aperitieflezing door Kristof 
Smeyers
Onder de vleugels van een raaf ontluikt 
de hele wereldgeschiedenis. We trekken 
van hindoegodinnen naar alchemisten, 
van Odins kompanen in het walhalla naar 
Hitchcocks filmset. Wanneer mensen 
samenzitten bij de eerste kampvuren, 
houden raven hen al nieuwsgierig in de 
gaten. Te pas en te onpas duiken ze op 
in ons verleden. Wat hebben de mens en 
de raaf overgehouden aan die gedeelde 
geschiedenis? Met deze voordracht en het 
boek Raaf duikt historicus Kristof Smeyers 
in de culturele geschiedenis van de raaf.
Zondag 23 april om 11u І Hoofdbibliotheek 

Biekorf (leeszaal) І Reserveren: 050 44 50 48 of 

erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2023

Van dierenhuid tot manuscript: aan de 
slag met de erfgoedkoffer

  workshop
In deze workshop ontdek je hoe een 
manuscript in de middeleeuwen gemaakt 
werd. Leer bij over het hele proces, van 
dierenhuid tot ingebonden boek, bekijk 
de verschillende pigmenten en raak 

devies ‘vrijheid, gelijkheid, broederschap’ 
tot de bloeddorstige terreur. Tegelijk greep 
ook in onze regio een omwenteling plaats. 
Laat je mee op sleeptouw nemen tijdens 
deze lezing van meesterverteller Johan 
Op de Beeck, doorspekt met klaarwakkere 
oneliners, scherpe analyses, drama en 
humor!
Woensdag 26 april om 19.30u І Cultuurzaal 

Daverlo, Dries 2 І € 5 І Inschrijven via brugge.

bibliotheek.be/franse-revolutie

E-boeken in de bib
  digisessie

Ga je binnenkort op reis? Of heb je echt 
geen plaats meer in je boekenkast? Dan 
zijn e-boeken misschien wel iets voor jou! 
In de bib kan je e-boeken lenen, ofwel op 
je eigen toestel ofwel op een e-reader van 
de bibliotheek. In deze digisessie leggen 
bibliotheekmedewerkers Annelien en Sofie 
stap voor stap uit hoe je de e-boeken 
kan lenen. Breng je eigen toestel mee 
(smartphone, tablet, e-reader of computer).
Woensdag 26 april van 10u tot 12u І 

Hoofdbibliotheek Biekorf І Gratis, mits 

inschrijven: brugge.bibliotheek.be/digisessies

Van ‘De Zorge’ tot Brazilië: een 
familiegeschiedenis 

  voordracht door Pedro Argenti
Het familieverhaal van Pedro Argenti  is 
zeer boeiend en kent een verrassende 
link met Sint-Kruis, meer bepaald met de 
oude herberg De Zorge. Pedro kwam als 
jongeman van Brazilië naar Antwerpen om 
te studeren, en is er sindsdien blijven wonen 
en werken. Dankzij één van zijn hobby’s, 
genealogie, ontdekte hij dat hij Belgische 
roots heeft. Zijn betovergrootvader 
Hypolite van den Neste werd geboren 

in De Zorge, en is met zijn ouders naar 
Brazilië uitgeweken. Aan de hand van vele 
documenten en afbeeldingen brengt Pedro 
ons zijn persoonlijke verhaal binnen het 
grotere familieverhaal.
Donderdag 4 mei om 19.30u І Bibliotheek De 

Zorge, Moerkerkse Steenweg 190 І Gratis І 

Inschrijven via brugge.bibliotheek.be/pedro-

argenti І I.s.m. Familiekunde Vlaanderen Regio 

Brugge 

Lees Meer!
  boekenprogramma

Vrt-journaliste Ann De Bie interviewt 
auteurs Maaike Neuville, Jaap Robben 
en Tülin Erkan. Maaike Neuville ken je 
waarschijnlijk vooral als actrice (Katarakt, 
Clan, De Dag,…), maar haar romandebuut 
Zij. over grensoverschrijdend gedrag 
werd door de media gretig opgepikt. Jaap 
Robben heeft het in de witte stoeltjes van 
het concertgebouw over Schemerleven. 
Tülin Erkan stelt op haar beurt haar roman 
Honingeter voor.
Zondag 7 mei om 11u І Concertgebouw  

Brugge (kamermuziekzaal) І Inschrijven  

(€ 10): www.ticketsbrugge.be (Vrienden van 

de Brugse Bibliotheek € 7 / -26 € 5,5) І I.s.m. 

Concertgebouw Brugge en Boekhandel De 

Reyghere

Digitale overheidsdiensten
  digisessie

Mijn Gezondheid, My MinFin en My 
Pension. Drie digitale overheidsplatformen 
waar je respectievelijk alles over jouw 
gezondheid, jouw belastingen en jouw 

pensioen terugvindt, maar die niet altijd 
even gemakkelijk in gebruik zijn. Vooral 
de toegang tot de platformen blijkt vaak 
een probleem. Tijdens deze sessie krijg je 
uitleg over die toegang en je leert ook wat je 
allemaal op de platformen kan terugvinden.
Maandag 8 mei om 10u І Bibliotheek Zeebrugge 

(trouwzaal gemeenschapshuis), Marktplein 12 

І Gratis І Inschrijven via brugge.bibliotheek.be/

digisessies

Cataloghe van alderhande curieuse 
boecken – Boekencollecties onder de 
hamer in Brugge

  voordracht door Inge Geysen
Welke boeken zaten er in Brugse 
privébibliotheken in de 18de eeuw? 
Het is niet makkelijk om deze vraag te 
beantwoorden, aangezien collecties in 
de loop der jaren om heel verschillende 
redenen uit elkaar vielen. Al hebben ze als 
bron ook hun beperkingen, veilingcatalogi 
kunnen helpen om een tipje van de sluier 
op te lichten. Deze lezing biedt een blik 
op de wereld van boekenveilingen in 
Brugge, met bijzondere aandacht voor de 
veilingcatalogi die in de collectie van de 
Openbare Bibliotheek Brugge bewaard 
worden. Deze voordracht kadert in de 
lessenreeks Brugge in de 18de eeuw van 
het Postuniversitair Centrum KU Leuven – 
Brugge.
Dinsdag 16 mei om 19.30u І KU Leuven – 

Brugge, Spoorwegstraat 12 І € 20 (Vrienden 

van de Brugse Bibliotheek € 10) of € 50 voor de 

volledige lessenreeks (Vrienden van de Brugse 

Bibliotheek € 30) І Inschrijven via puc.kuleuven.

be/opleidingen

Wees waakzaam voor phishing
  digisessie

Phishing is een vorm van internetfraude: 
je ontvangt valse berichten waarbij 
geprobeerd wordt om inloggegevens, 
creditcardinformatie, pincodes of andere 
persoonlijke gegevens te achterhalen. 
Laat je niet in de luren leggen! Wees online 
oplichters te slim af en word weerbaarder. 
In deze infosessie krijg je tips om sneller 
verdachte en frauduleuze berichten te 
herkennen. Daarnaast leer je ook wat 
je kan doen als je toch slachtoffer bent 
geworden.
Woensdag 19 april, 10u-12u І De Garve 

(polyvalente zaal), Pannebekestraat 33 І 

Gratis І Inschrijven via brugge.bibliotheek.be/

digisessies

ERFGOEDDAG ‘BEESTIG!’
Naar aanleiding van Erfgoeddag 2023 
organiseert de Openbare Bibliotheek 
Brugge de volgende activiteiten:
Poten op perkament: dieren in 
middeleeuwse manuscripten

  tentoonstelling
De Openbare Bibliotheek Brugge bewaart 
een uitgebreide collectie middeleeuwse 
manuscripten van de abdijen Ten 
Duinen en Ter Doest. De manuscripten 
zijn versierd met prachtige miniaturen 
en randversiering. Een geliefd en 
vaak terugkerend thema is dieren, in 
allerlei vormen. Van natuurgetrouwe 
representaties en wetenschap tot 
fantasierijke wezens en symboliek. Laat 
je verrassen door de mooie, grappige 
en soms bizarre wezens die zich 
schuilhouden in de eeuwenoude boeken.
Zaterdag 22 april (10u-16u) en zondag 23 april 

(10.30u-16.30u) І Hoofdbibliotheek Biekorf 

(Van Ackerzaal)

het perkament aan. Als leuk extraatje 
tonen we een echt manuscript en krijg 
je uitleg tijdens het bladeren door deze 
eeuwenoude schat. Waan je tot slot een 
echte monnik tijdens een schrijfsessie 
met een ganzenveer. Deze workshop is 
normaal gezien enkel voor Brugse klassen 
beschikbaar. De erfgoedkoffer voor 
volwassenen is een primeur!
Zaterdag 22 april (10u-12u en 14u-16) en 

zondag 23 april (14u-16u) І Reserveren: 

050 44 50 48 of erfgoedcelbruggge.be/

erfgoeddag2023

Boeken Troef!
  Vlaanderenleestdag

Op Wereldboekendag, tevens de allereerste 
Vlaanderenleestdag, organiseert 
lezerscommunity Brugge Leest drie 
activiteiten die lezers samenbrengen tot   
‘Vrienden voor het Lezen’:
•	 Slow Reading: samen in stilte lezen 

en daarna gezellig een babbeltje 
slaan.

•	 Shut Up & Write: of je nu een 
toneelstuk, een gedicht, je eerste (of 
twintigste) roman of gewoon een 
brief wil schrijven, Shut up & Write 
geeft je een duw in de rug want zien 
schrijven doet schrijven en samen is 
gezelliger dan alleen! Nadien borrelen 
we nog even na, wisselen we tips & 
tricks uit en delen we schrijverslief 
en -leed.

•	 In Between Books: New Adult 
boeken zitten ergens tussen jeugd- 
en volwassenenliteratuur in en zijn 
heel populair in het Engels. Sluit je 
aan bij ‘In Between Books’ en deel je 
leeservaring met andere lezers!

Zondag 23 april van 14u tot 16.30u І 

Hoofdbibliotheek Biekorf І Gratis І Meer info 

& inschrijven: www.bruggeleest.be/nieuws/

boeken-troef

De Franse Revolutie
  voordracht door Johan Op de 

Beeck
Na Napoleon en De Zonnekoning schreef 
Johan Op de Beeck met De Franse 
Revolutie opnieuw een pageturner over 
het roemrijke verleden van Frankrijk. Hij 
brengt het stormachtige verhaal van één 
van de meest fascinerende episodes uit 
de wereldgeschiedenis: van de bestorming 
van de Bastille in 1789 tot de staatsgreep 
van Napoleon in 1799, van het nobele 

©
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Taalfeest x Belmundo
Diversiteit, talen en culturen zijn belangrijk. 
Daarom organiseren het Cultuurcentrum 
en de Openbare Bibliotheek samen het 
Taalfeest tijdens het Belmundo-festival! 
Het wordt een feest met muziek, 
verhalen, slam poetry door Hind Eljadid, 
taalspelletjes, (kook)workshops en nog 
veel meer…
Vrijdag 26 mei van 16u tot 20u І In en rond het 

Biekorfgebouw (bib, cc en KORF) І Gratis І Alle 

info op brugge.bibliotheek.be/taalfeest

Vreemde talen leren met je smartphone
  digisessie

Wist je dat je via je smartphone vloeiend 
Chinees of Arabisch kan praten? Wil je 
weten wat er op die Spaanse menukaart 
staat? Wil je een volledige tekst vertalen 
naar het Frans? Dankzij je smartphone 
spreek en begrijp je plots alle talen van de 
wereld!
In deze digisessie legt docent Bart Delaere 
(CVO Miras) uit hoe je aan de slag kan met 
de apps Google Translate en SayHi.
Breng je smartphone mee. 
Vrijdag 26 mei van 14u tot 16u І 

Hoofdbibliotheek Biekorf І Gratis, mits 

inschrijven: brugge.bibliotheek.be/digisessies 

of 050 44 66 73 І I.s.m. CVO Miras en Avansa 

Brugge 

Op tocht met fietsapps
  digisessie

Fietskaarten, knooppunten op een briefje, 
een fiets-gps... het kan in vele gevallen 
vervangen worden door een fietsapp. Als 
je dan toch die smartphone meeneemt als 
je gaat fietsen! Tijdens deze sessie zetten 
we een aantal handige apps op een rijtje 

die je een aangename fietstocht kunnen 
bezorgen. Breng gerust je smartphone (of 
eventueel tablet) mee zodat je de apps 
kan installeren en meteen je volgende 
fietstocht kan aanvatten.
Dinsdag 6 juni van 19.30u tot 21.30u І 

Bibliotheek De Zorge, Moerkerkse Steenweg 

190 І Inschrijven (€5): avansa-brugge.be/

activiteiten/digisessie-op-tocht-met-fietsapps  І 

I.s.m. Avansa Brugge

De Vlaamse canon
  voordracht door prof. dr. Jan 

Dumolyn
Krantenartikels, debatten op TV, 
standpunten van academici, lezersbrieven, 
meningen van allerlei slag op sociale 
media... Er is al veel te doen geweest over 
de langverwachte canon van Vlaanderen. 
We zouden bijna vergeten dat die nog 
moet verschijnen. En dat gebeurt dit 
voorjaar. Prof. dr. Jan Dumolyn zetelde 
in de expertencommissie achter de 
canon en geeft tekst en uitleg. Wat is de 
zin en het nut van de canon? Waarom 
eraan meewerken? Waarom ligt dit zo 
gevoelig? Welke valkuilen zijn er? Welke 
opportuniteiten? Kan de overheid zomaar 
een canon “bestellen”? Wat zal ermee 
gebeuren? En vooral: wat staat erin? 
We zijn natuurlijk ook benieuwd naar de 
plek die Brugge krijgt in de canon van 
Vlaanderen.
Zondag 11 juni van 10.30u tot 12u І 

Vriendenzaal Musea Brugge І € 5 / € 4 (leden 

Masereelfonds / Vrienden Musea Brugge 

/  Vrienden van de Brugse Bibliotheek) І 

Inschrijven via museabrugge.be/kalender/

activiteiten-en-evenementen І I.s.m. Musea 

Brugge, Avansa regio Brugge, Masereelfonds 

Brugge

Bewaargeving collectie Van Caloen
  voordracht en 

collectiepresentatie
De Stichting Jean van Caloen is, met 
het Grootkasteel in Loppem en zijn 
waardevolle collecties roerend erfgoed, 
één van de grote erfgoedspelers in de 
Brugse regio. Voor de valorisatie van dit 
patrimonium werkt de Stichting samen 
met erfgoedinstellingen met specifieke 
expertise en publiekswerking. Voor de 
prentenverzameling is dat het KMSKA en 
Musea Brugge, voor het middeleeuwse 
boek de Openbare Bibliotheek Brugge. 
In 2018 gaf de Stichting van Caloen 
31 middeleeuwse manuscripten in 
bewaargeving aan de bibliotheek. In 2022 
werden daar 41 handschriftfragmenten, 
afkomstig uit 19 handschriften, aan 
toegevoegd. 
In aanwezigheid van de familie van Caloen 
worden enkele opmerkelijke stukken 
uit deze bewaargeving tentoongesteld. 
Dr. Godfried Croenen (Vlaamse 
Erfgoedbibliotheken) licht in een voordracht 
toe hoe de wetenschappelijke waardering 
voor fragmenten is geëvolueerd en hoe ze 
tegenwoordig in een internationaal netwerk 
worden bestudeerd.
Donderdag 15 juni om 19.30u І 

Hoofdbibliotheek Biekorf (leeszaal) І Gratis 

І Inschrijven via brugge.bibliotheek.be/van-

caloen

Mijn Burgerprofiel en My e-box
  digisessie

Mijn Burgerprofiel is de plek waar al 
je overheidsdocumenten verzameld 
worden. My e-box is dan weer de 
elektronische brievenbus waar alle 
overheidsdocumenten naartoe gestuurd 
worden. In deze sessie leer je inloggen 
op Mijn Burgerprofiel en in My e-box. Je 
komt te weten welke gegevens je hier kan 
beheren en hoe je ervoor kan zorgen dat je 
geen berichten vanuit de overheid mist.
Dinsdag 20 juni om 19.30u І Bibliotheek De 

Dijk, Blankenbergse Steenweg 221 І Gratis, mits 

inschrijven: brugge.bibliotheek.be/digisessies

Samenleesgroep 
De bibliotheek organiseert een 
laagdrempelige Samenleesgroep in 
Sint-Jozef, Sint-Pieters, Sint-Kruis en Sint-
Michiels. Zo willen we literatuur toegankelijk 
maken voor iedereen. Tijdens de sessie 
leest een vrijwilliger een kortverhaal voor. 
Daarna wordt er samen over gesproken. 
Telkens van 14u tot 16u І Gratis, zonder 

inschrijven І Data en praktische info vind je op 

brugge.bibliotheek.be/samenleesgroep 

Digidokters
Voor vragen over je tablet, smartphone 
of computer kan je gratis en zonder 
afspraak op consultatie komen bij één 
van onze digidokters. Je kan langskomen 
in Hoofdbibliotheek Biekorf, Bibliotheek 
Daverlo (Assebroek), Bibliotheek De Zorge 
(Sint-Kruis) en Bibliotheek Sint-Andries. 
Data en  praktische info vind je op de 
website van de Bibliotheek Brugge.
bibliotheek.be/digidokters

Tussendoortjes
  creatieve vertelmomenten in de 

bib
Tussendoortjes zijn originele 
voorleesmomenten in de bibliotheek bij 
jou in de buurt. Na het voorlezen gaan 
we creatief aan de slag. Tijdens de 
schoolvakanties organiseren we extra 
tussendoortjes! Check de kalender voor 
tussendoortjes in jouw buurt. Vergeet niet 
om op voorhand in te schrijven!
Hoofdbibliotheek Biekorf en filialen І Gratis 

mits inschrijven І Alle info: brugge.bibliotheek.

be/tussendoortjes

Strandbibliotheek
Deze zomer kan je op het strand van 
Zeebrugge heerlijk genieten van boeken, 
tijdschriften en strips. Lenen doe je gratis, 
ook als je geen lid bent van de Openbare 
Bibliotheek Brugge.
Van 1 juli t.e.m. 31 augustus І Elke dag van 

10.30u tot 17.30u І Strand van Zeebrugge І 

Gratis

Brugse belofte
  tentoonstelling

Jaarlijks trekt op 15 augustus de Brugse 
Belofte van de kapel van O.L.V.-van-
Blindekens naar de kerk van O.L.V.-ter-
Potterie. In de sobere processie wordt een 
kaars meegedragen die in de Potteriekerk 
wordt aangestoken. Deze traditie gaat 
eeuwenlang terug. In 1304 vond de slag 
bij de Pevelenberg plaats, tussen de 
Vlamingen en de Fransen. De Brugse 
families die deelnamen aan de strijd, 
beloofden jaarlijks een kaars te offeren 
als ze behouden thuis kwamen. Die 
belofte wordt nog altijd gehouden door 
de Confrérie van O.L.V.-van-Blindekens. 
Boeken, affiches en foto’s brengen de 
processie op deze expo in beeld.    
Van 31 juli tot 27 augustus 2023 І 

Hoofdbibliotheek Biekorf І Tijdens de 

openingsuren van de bibliotheek І Gratis
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